Ne verborgen Schal

Datum: 15-01-2025

De komende periode hopen we verschillende Bijbelverhalen te horen over Elia en Elisa.
Deze middag ging het verhaal over: Elia bij koning Achab, bij de beek Krith en bij de weduwe
van Zarfath.

Elia gaat naar het paleis van koning Achab. In het land waar Achab koning is, worden veel zonden
gedaan; de afgoden worden gediend en de mensen doen heel goddeloze dingen. Nu moet Elia
een boodschap van God brengen. ‘Koning,’ zegt hij, ‘zo zeker als de Heere, de God van Israél,
leeft; de komende jaren zal er geen dauw en regen meer zijn!” Koning Achab vindt dit geen fijne
boodschap, maar nog voordat hij kan reageren, gaat Elia het paleis alweer uit.

Koning Achab is boos; wat Elia gezegd heeft, gebeurt echt! Bloemen verdorren, het gras in de
weilanden groeit niet, koeien hebben geen eten meer. Het koren kan ook niet meer groeien,
waardoor de mensen geen eten hebben! De soldaten moeten Elia gaan zoeken, maar hoe ze ook
zoeken; Elia vinden ze niet. Hoe kan dat? God heeft tegen Elia gezegd dat hij zich moet verbergen
bij de beek Krith. Zo zorgt God er voor dat Elia veilig is én dat hij genoeg te drinken heeft; water uit
de beek Krith. En elke morgen en avond stuurt God raven naar Elia, om brood en vlees te
brengen. Zie je, hoe goed God voor Zijn knecht zorgt?

Als de beek Krith is uitgedroogd, krijgt Elia weer een opdracht van God. Hij moet naar Zarfath
gaan. Daar zal een weduwe zijn, die voor hem zal zorgen. Elia gaat op reis en ziet de weduwe.
‘Wilt u wat te drinken voor mij halen?’ vraagt hij. ‘O, en wilt u ook wat te eten voor mij
meenemen?’. De weduwe zegt: ‘Ik heb nog maar zo weinig meel en olie, dat ik nog maar één koek
kan maken. Die koek is voor mijn zoon en voor mijzelf. ‘Vrouw, zegt Elia ‘God beloofd dat het
meel en de olie niet op zullen raken. U kunt een koek voor mij maken én er zal genoeg meel en
olie overblijven. Dit grote wonder gebeurt: elke dag is er genoeg te eten. Ook voor Elia, die bij
deze weduwe is komen wonen.

Op een dag gebeurt er iets heel ergs. De vrouw heeft haar zoon op schoot want deze is ernstig
ziek. De zoon sterft. Daar wordt de vrouw erg verdrietig van en ze vraagt aan Elia: ‘Heeft God dat
gedaan heeft omdat ik zo zondig ben? Om mij te straffen?’ Elia tilt de dode jongen op en legt hem
op bed. Hij bidt tot God en strekt zich drie keer over de jongen uit. En? De zoon leeft weer! Vol
blijdschap roept de vrouw uit: ‘Nu weet ik dat u echt een profeet van God bent en dat het woord
van de Heere altijd waar is!’

Gelukkige Elia; hij mag een knecht zijn van God en God zorgt z6 goed voor hem!

Gelukkige weduwe; ze mag een kind van God zijn en God zorgt z6 goed voor haar!

En jij... ben jij ook zo gelukkig?
Zorgt God ook z6 goed voor u?

De leertekst is: Het meel en de
olie zullen niet opraken.
1 Kon. 17 vers 14

Opdracht: Zoek de 5 verschillen.
Als je deze opdracht maakt en de
volgende keer (29 januari 2025)
inlevert op de club, dan krijg je een
extra spaarpunt! Als je de
Bijbeltekst kunt opzeggen

krijg je ook een extra punt!




